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Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers binnen.
Hun doel was om Nederland te innen.

Na 4 dagen gaf Nederland zich over.

En was Nederland veroverd.

In de grote steden is er hongersnood

In die stedenis geen brood.

Dan stappen de geallieerden opstap

En geven de Duitsers een trap

In september 1944 bevrijden de geallieerden Zuid-Nederland
En duwen de Duitsers aan de kant

De rest van Nederland wacht

Want daar zijn de Duitsers nog aan de macht
Da gebeurt het toch op 5 mei

En maken de geallieerden Nederland blij

Door Gwenn



Oorlog
Waarom oorlog
Waarom geen vrede
De oorlog moet stoppen

Nu!

Door Levin

De
Nazi's waren
Sterk maar wie
Heeft er gewonnen de

Geallieerden

Door Sven



Oorlogstijd, donker en niet fijn.

Vol angst en heel veel pijn.

Verdriet, verlies en harde strijd.

Maar hoop bleef leven, diep van binnen altijd
Met respect in 2 minuten stilte stil,

Op 4 mei zoals iedereen wil.

We denken aan toen, aan groot verdriet
En tijd die je nooit meer ziet.

En er was tijdens de oorlog veel geschiet
De echo van wat nooit verdwijnt.

In straten waar de stilte nog verschijnt
Waar namen fluisteren in koude steen

En niemand is ooit nog alleen

Achter prikkeldraad waar de wind in blies
Om naar een concentratiekamp te gaan
Datis niet waar ik voor kies

Geen mens die daar vrijwillig staat

Geen pad dat je bewust verliest

Het spoor liep recht maar nooit naar hoop

Alleen naar wat men breken wou

Door llay



Eindelijk op 4 en 5 mei zijn we bevrijd

Nu kunnen we eindelijk leven met belijdt
Oorlogis niet fijn

Dus wil ik bij jou zijn

Hetis nu vrede

Nu kan ik eindelijk eens naar andere steden
Eerst was er verdriet

En nu zijn we failliet

Door Timo



De oorlog was een vreselijke tijd

Maar nu leven we 81 jaar in vrijheid

Ik ben blij dat we nu in deze tijd leven

Want in die tijd waren de rechten niet even

Vandaag eren wij de doden door 2 minuten stil te zijn

Als ik terugdenk aan die tijd doe ik dat met veel pijn

Maar gelukkig is alles goed gekomen

En zijn wij en het land weer in orden

De pijn is natuurlijk niet uit ons hart te verdrijven

Maar we kunnen nog wel het beste verhaal van onszelf gaan schrijven
Ik heb medelijden met iedereen die dit mee moest maken
Of een gele ster moest dragen

Hoe kan deze ramp toch gebeuren

Gelukkig is het nu voorbij en hoeven we niet meer te treuren

Door Naevia



Nederland
Tweede oorlog
Een belangrijke dag te herdenken

Vrijheid

Door Sam

De tweede wereldoorlog
Is heel onveilig
Engen niet fijn

5jaarlang

Oorlog

Door Amber



De Duitsers denken we willen in oorlog zijn
Maar wij denken oorlogis niet fijn
De joden moesten onderduiken

Want de Duitsers wouden ze gebruiken

Door Ella

De joden kregen een ster
Dat ging al best wel ver

Nu zijn we allemaal weer vrij
En zijn we weer blij

De oorlog was een hel

Het voelde als een heel groot strategisch spel

Door Isis



De straten leeg het huis zo stil

We moeten maar fluisteren ook als het niet wil
We verstoppen in de nacht

Toen hoorde ik iets toen zei ik wacht

Gelukkig was het niks

Het wasiemand in het huis met kicks

4 en 5 mei zijn we beuvrijd

Gelukkig deden ze dat met beleid

Ik was blij toen we waren bevrijd

Het was eindelijk meer geen strijd

Door Ruben



Oorlog
Zwaar
Grote strijd
Ik wil vrijheid
Het zou toch meevallen?

Niet

Door Aban

Steden
In brand
Verdriet en pijn
Gaskamers en overleden mensen

Erg

Door Morris



Oorlog
Bang zijn
Winnen of verliezen
Ik wil graag vrede

Vrijheid

Door Merijn

Pijn
Kapotgeschoten straten
Leven in angst
Etenis er weinig

Oorlog

Door Dylan



Het is koud

De kat miauwt

ledereen huilt

Eniedereen schuilt

We hebben veel trek

Datis toch gek

In Nederland was alles goed

Nu houden we moed

De Duitsers komen, maar zullen gaan

We zullen ze verslaan

Door Abdelwahab



We zijn heel blij, want we zijn vrij

Geen oorlog, want we zijn bevrijd

Toch waren we toen nog niet voorbereid, maar toch nu vrij, wat zijn we nu toch blij
Want we hebben vrijheid en natuurlijk ook veel blijheid

Wij vinden het fijn, dat we hier mogen zijn

Door Marije



Ik ben blij

Blij dat ik hier mezelf kan zijn helemaal vrij

Dat was 86 jaar geleden niet vanzelfsprekend

Je kon niet je mening uiten niet vrijspreken

Ik ben blij

Ik ben blij dat wij wel veilig zijn

Zij zouden jaloers zijn op allebei

Ik ben blij dat ik niet hoef onder te duiken

Met ze alle in een kooi als een kuiken

Ik ben blij

Blij dat ik niet bang hoef te zijn dat ik word verraden bij de Duitsers
Wat ik probeer te zeggen is dat je blij moet zijn met wat je hebt
Je vader, je moeder of een vriend die bij je is

Dus vandaag hier staan we stil

Stil bij wat voor vreselijke dingen hier zijn gebeurd

Door llse



Oorlogis niet fijn en doet ook pijn
Maar we zijn vrij daarom zijn we blij
Maar wat er is gebeurd deed toen heel erg pijn

Maar nu is het lekker fijn

Wij
Wij hebben
Wij hebben pijn
Wij hebben pijn en

Spijt

Door Whoopi



Wij

Wij zijn

Wij zijn blij

Wij zijn blij op

Wij zijn blij op 4

Wij zijn blijop 4 en

Wij zijn blijop4en 5

Wij zijn blijop 4 en 5 mei

Wij zijn blij op 4 en 5 mei, vrijheid

Wij zijn blij op 4 en 5 mei, vrijheid eindelijk.

Door Milou



Oorlog
Zo stom
Ik wil vrede
Ik wil overal vrede

Oorlog

Door Dex

Oorlog
Een man
Duitsland baas stom
Veel mensen pijn gedaan

Hitler

Door Moos



Nederland was erg fijn, tot de Duitsers kwamen
Nederland leed veel pijn, iedereen keek door de ramen

Rotterdam stond in brand. ledereen moest samen aan de kant

Door lds



Oorlogis niet fijn

Het doet ook veel pijn

Vooral tijdens de hongersnood
Mensen dronken toen uit de sloot
Je verloor veel familieleden

Veel hebben daarom pijn geleden
Veel mensen werden afgevoerd

Alleen eraan denken maakt je al beroerd

Door Noud



Kinderen in oorlog, dat is niet normaal
Waarom is het niet illegaal

Landen doen elkaar pijn en zijn gemeen
Vrede en veiligheid dat is toch voor iedereen?
Ik kan naar school en met vrienden spelen

Ik wou dat ik dat met alle kinderen kon delen
Vandaag staan wij hand is hand

Voor een veilig Nederland

Door Hannah



Oorlog
Bang zijn
Winnen of verliezen
Ik wil graag vrede

Vrijheid

Door Merijn

Vrolijkheid kwam in zachte stappen
Na jaren van angst en tijd
De straten vulden zich met vlaggen

En harten kloppen van blijheid

Door Bronx



Oorlog was geen fijne tijd

Want je leefde niet in vrijheid

Het lijkt me vreselijk om mee te maken

Al helemaal in die kampen met zware taken

Mensen gingen het avontuur aan, maar in de kampen kregen ze een zware baan
Ze hebben gevochten voor onze vrijheid

Daardoor leven wij nu in blijheid

Door Fenna



De oorlog was begonnen. Er waren overal Duitse spionnen. Je moest vechten voor je
eten. Je werd niet bediend zoals in een restaurantketen

Alle joden droegen een ster, dat ging al best ver

De joden werden gebracht naar kampen, maar daar werden ze in de doucheruimtes
vergast door gasdampen

Ze kregen misschien een beetje brood. Maar ze gingen dood door hongersnood. Er
leven nog maar een paar mensen die het hebben overleefd. Maar laten we ook respect
hebben voor de mensen die dood zijn maar toch de oorlog hebben beleefd

Door Lynn



Dit verhaal speelt zich af in Rotterdam

Ik hoor bommen. We zitten ondergedoken in een kelder. Wij zijn een joodse familie en
zitten in Rotterdam. De Duitsers zoeken ons. We zitten in een schuilkelder onder ons
huis. We horen ineens allemaal bommen. Overal en nergens. Het klinkt alsof er 10
kernbommen tegelijk op ons huis vallen. We horen alleen maar kinderen en mensen
hard huilen en schreeuwen. Het is klaar. Het is de volgende dag. We horen geklop op de

deur.
BOEM BOEM BOEM OFFNE DIE TUR!

Ze zeggen dat we de deur moeten opendoen. We blijven zitten. Ze zeggen nu dat ze
anders de deur gaan kapot rammen. We blijven alsnog zitten. Ze hebben de deur open
geramd. Ze zoeken naar ons. De Duitsers roepen overal. We hopen dat ze onze familie
en natuurlijk ons niet vinden. Nadat de Duitsers een uur in ons huis hebben gezocht,
gingen ze weg. Pfffieuw!

Door Siem



We zitten in de oorlog

En we lopen de hele tijd in de grond te porren

We maken gaten

Maar we mogen niet praten

Door Janairo



Er zijn veel mensen dood

Ze werden geschoten door kogels van lood
Ze moesten op zolder onderduiken

Onder de luiken

De vogels maakten geluid

En de Duitsers hadden de buit

Door Emrys



Wij zijn blij

De oorlogis weer voorbij

Het geschreeuw zijn we zat

Zo houden we dat

Van de oorlog worden wij niet blij

Maar gelukkig zijn we dan nu eindelijk vrij

Door Rosanna



